Feestgedicht voor 25 jaar
Hondenschool Pallieter

Vifentwintig joor, een mooie milped,
Honderschool Folieter, we vieren vandoog julfe ziveren
verhod.

Met bije baispel en wolik geblaf, wof, waf...
iin julfe de o von ek hondenhart.

Een plek woor wiendichop groeit en biceit,
ven pup fof senior, elk ras en formeoct,
bj Palieter stacn ze olfid parcat.

Troinen met passie, geculd en plezier,
samen leren, siop voor stap, keer op ceer,
Von basscommando’s tot kursfies heel fin,
oj Palieter mog elce hord zicheel 2.

Docr de wind, i 2on en inregen,
hebben jlie Youwe viienden verkregen.

Vendoog procsten we op o die joren.

Cp alle momenian die julie scmen bewoarden,
Op de foekomrst, die stralen voor jullie igt,

met Polfeter oon je 7i, ok een frovae gics.

Dark oon de fronen, het feam, de hele schore?
voor vifentwinfig prochfige jaren!
Gefeiciteerd Polieter met d* jublleum o zo groct.

Moge julfe neg larg docrgaon,
hand in hond, poot in poot

WALTER HOREMANS
Surgemeester



